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Kerkgebouwen:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

 

   Streekkerk 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822 

 

Kerkelijk centrum: De Gerf  

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  vacature 

 

Vervanger   Wilma van der Linden 

predikant:   De Burcht 12, 8332 GM Steenwijk 

06-10162761, wilma.vanderlinden@ziggo.nl   

Sjoukje de Wit (06-51352752 sjoukjew@hetnet.nl) Janet 

Stuiver (0521-381132, pjstuiver@ziggo.nl). 

    

Redactieadres  Martijn van Dijk-Aantjes, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10,  

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier als op 

onze website.  

 

Inleveren kopij voor het kerkblad van Kerst 2024/januari 

2025 uiterlijk maandag 9 december om 18:00 uur. Het 

kerkblad wordt in de week voor zaterdag 21 december 

bezorgd. Inleverdatum van kopij voor kerkblad van Kerst 

februari 2025 is 20 januari. Bijlagen mogen via e-mail (zie 

hierboven) worden aangeleverd in Word. De redactie behoudt 

zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te 

houden tot een volgende editie.  
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Waar zijn de mensen van voorbij?                                         

 

Het is bijna november, we trekken ons wat 

terug in onze huizen, de dagen worden 

korter. De natuur verandert in winterstand 

en wij herdenken deze maand overal de 

overledenen. Wij doen dat op in onze 

kerk op 24 november. 

 

Zij die een dierbare hebben verloren, 

weten hoe onwerkelijk de stilte is die daarna 

intreedt. Alles in de kamer kan nog herinneren 

aan de ander. De stoel, wat spullen, dat wat door de  

ander gemaakt is.  

 

Maar juist in die afwezigheid is die ander meer aanwezig! Als mensen van wie je 

houdt overlijden, gaat er nog iets van hen uit. Ze zijn als het ware verplaatst. Ze 

zijn van buiten naar binnen gegaan, en van binnenuit heb je contact. En zo zijn ze 

onder ons, mensen innerlijk verbonden met iemand die er niet meer is. 

 

Natuurlijk mogen wij dit leven niet idealiseren, soms is er spijt over wat men niet 

samen van het leven heeft kunnen maken maar meestal overheerst de 

dankbaarheid. En het is goed dat er een plek is in ons leven waar dit alles 

benoemd mag worden en gebracht voor het aangezicht van God, bij wie het 

geheim ligt van werkelijke barmhartigheid en vergeving. 

 

Waar zijn de mensen van voorbij?? Ze zijn om te beginnen heel dicht bij ons. In 

onze dromen, in onze gedachten, in onze herinneringen. Ze zijn, ik gebruik nog 

even het beeld, van buiten naar binnen gegaan. Wij kunnen nog tegen ons zelf 

zeggen: Waar hij of zij nu is, is het beter dan hier. Maar ons hart klopt daar 

meestal niet mee. Want wij missen haar, wij missen hem vreselijk en kunnen die 

ander helemaal niet loslaten. Die ander is telkens weer in onze gedachten. En... 

dat is goed, dat is de hoogste eer die we de gestorvene kunnen geven, ondanks 

het gemis dat die herinnering altijd weer veel oproept. Verdriet, gemis, zijn de 

gestalten van de liefde die wij voor de ander hadden en waarom zouden wij die 

ander deze liefde onthouden...? 
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Maar er is iets wat naar mijn gevoel daar nog boven uitgaat: Dat is de hoop, het 

vertrouwen dat God mij gezien heeft. Dat Hij mijn geploeter, mijn gezwoeg om 

wat van het leven te maken heeft gezien. Onze liefde en onze liefdeloosheid, 

onze trouw en onze zelfzucht. Dat hij er in barmhartigheid doorheen wil kijken. 

De doden , ze zijn van buiten naar binnen gegaan. Binnen is het warm. Moge we 

ze allen met onze warmte koesteren. 

Wilma van der Linden. 

 

 

  

 

  

AFSCHEID 

 

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn. 

Wij danken voor hun leven,  

voor wie zij waren voor ons 

en voor de wereld.  

Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. 

 

Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn.  

Hen te moeten missen is zwaar,  

onvervangbaar blijven zij,  

déze speciale mensen.  

Mens waren zij, te midden van ons.  

 

Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.  

Wij mogen hen geborgen weten  

in de eeuwige liefde van God,  

begin en einde, dragende grond,  

God die de tranen droogt en leven geeft.                                    

                                                                                                                 

Schrijver onbekend 
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                         KERKDIENSTEN 
 

 
 

  

Dorpskerk Vledder 

 

Streekkerk Nijensleek 

3 november 

10:00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

1e collecte: KiA- najaarszending 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemenfonds 

Geen dienst 

   

6 november  

19:30 uur 

Geen dienst Dankdag voor gewas & arbeid 

Ds. G. Venhuizen (Nijensleek) 

1e collecte: KiA Werelddiaconaat 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikantsplaats 
   

10 november  

10:00 uur 

Ds. E. van Veen (Steenwijkerwold) 

Koffiedrinken/ 

Gemeentevergadering 

1e collecte: Plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: onderhoud gebouwen 

Geen dienst 

   

17 november 

10:00 uur 

Geen dienst Ds. M. Gaastra (Wognum) 

Afscheidsdienst Streekkerk 

1e collecte: Voedselbank 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgelfonds 
   

24 november 

10:00 uur 

Ds. W. van der Linden (Steenwijk) 

Gedachtenisdienst 

Koffiedrinken 

1e collecte: ziekenpastoraat 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemenfonds 

 

Geen dienst 
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1 december 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins (Beilen) 

1e Advent 

1e collecte: Kinderen in de knel 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikantsplaats 

Geen dienst 

   

8 december 

10.00 uur 

Ds. J Schep (Westerbork) 

2e Advent 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikantsplaats 

Geen dienst 

   

15 december 

10.00 uur 

Ds. K. de Graaf (Menaldum) 

3e Advent 

Koffiedrinken 

1e collecte: Kinderen in de knel 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgelfonds 

Geen dienst 

   

22 december 

10.00 uur  

Ds. J. Molenaar (Steenwijk) 

4e Advent 

1e collecte: Kinderen in de knel 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemenfonds 

Geen dienst 

 

                         

BIJ DE DIENSTEN 
 

 
 
 

Sluiting Streekkerk 

1893: oprichting Gereformeerde Kerk Nijensleek. 

2024 : sluiting Streekkerk Nijensleek. 

 

U weet het inmiddels wel: na 131 jaar gaat de Streekkerk sluiten. Het is niet meer 

mogelijk als Protestantse Gemeente Vledder-Nijensleek e.o. twee gebouwen in 

stand te houden. Op 17 november zal de laatste kerkdienst worden gehouden in 
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de Streekkerk. In deze dienst zal ds. Marianne Gaastra voorgaan. Fijn, zo’n 

vertrouwd gezicht. 

 

Voor de gemeenteleden van de Streekkerk zal het een weemoedig gevoel geven. 

Er liggen zoveel herinneringen, en we zullen onze kerk missen. Maar laten we 

ervoor zorgen dat het ons niet verlamt en dat we elkaar niet loslaten. Laten we 

hopen dat voor iedereen de Dorpskerk ons 

kerkelijk (t)huis wordt. En als we binnenkort 

een nieuwe predikant hebben is het voor 

hem of haar fijn dat er één gemeente en 

één kerkgebouw is. We staan nu echt 

voor de keuze samen verder te gaan.  

 

Als we terugkijken, laat het met liefde 

zijn. Als we vooruitkijken, laat het met 

vertrouwen zijn. 

 

Op 17 november willen we graag een mooie 

kerkdienst houden, waarbij we terug-  en vooruitkijken, maar ook samen 

koffiedrinken en samen eten. In het vorige Kerkblad stond dat u zich voor 15 

oktober kon opgeven voor het Chinese buffet. 

 

Mocht het er nog niet van gekomen zijn, u hebt nog tot 10 november de tijd om 

u op te geven. Dat kan bij Gré Kerssies via 06-316 99 438 of 

grekerssies@gmail.com. 

 

We hopen dat de afscheidsdienst van de Streekkerk een  fijne en toch ook 

feestelijke dienst wordt en dat we nog eenmaal een volle kerk mogen hebben in 

Nijensleek. 

Gré Kerssies 
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PASTORAAT 

 
 

 

Herstel 

Dhr. L Groen is inmiddels geopereerd aan zijn schouder.  

De revalidatie gaat nog wel een poos duren. De pijn is nu gelukkig onder 

controle. Hij is alweer volop betrokken bij zijn taken in de kerk. 

 

Medeleven 

Mevr. S. Piest Ziel verblijft nog steeds in het revalidatiecentrum in Meppel. 

In het vorige kerkblad hebben wij al genoemd dat zij daar opgenomen was, 

vanwege een herseninfarct 6 weken geleden. Helaas heeft zij hier linkszijdig 

ernstige verlammingsverschijnselen aan over gehouden, waardoor zij bedlegerig 

is. Herstel verloopt erg moeizaam. Er wordt nu door de kinderen gezocht naar 

een verpleeghuis in de buurt van Hellendoorn waar ook familieleden wonen. 

Zij mist het contact met onze gemeenteleden. Zij verblijft in het 

Revalidatiecentrum Meppel Afdeling 2 kamer 28  Reggersweg 2a, 7943 KC 

Meppel. Mocht u in de gelegenheid zijn om een kaartje sturen dat wordt zeker 

op prijs gesteld.  

 

Overlijden 

Wij ontvingen het bericht dat dhr. A. Bakker is overleden op 29 juni. In juli zou hij 

achtentachtig jaar zijn geworden. In het bericht waarin het overlijden vermeld 

werd staat ook meer informatie over zijn werkzame leven, indrukwekkend, een 

paar dingen hieruit: hoogleraar aan het Leiden Universitair Medisch Centrum, 

auteur van tientallen zo niet honderden artikelen, en (mede) oprichter van de 

voorloper van het eerste Electronische Patiënten Dossier. Dit is landelijk 

ingevoerd.  

Dhr. Bakker had een relatie met mw. R. de Groot. Zij was lid van de Streekkerk en 

samen kwamen zij naar de kerk. Hij was een sterk betrokken gastlid. Mw. R. de 

Groot is een aantal jaren geleden overleden. Toen zij verhuisde naar een 

verpleeghuis in Noord-Holland verloren wij ook het contact met dhr. Bakker. 
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Wij wensen de mensen die getroffen worden door gezondheidsproblemen heel 

veel sterkte toe en dat geldt uiteraard ook voor de familieleden. 

 

Er zijn meer gemeenteleden, die kampen met gezondheidsproblemen soms 

chronisch of zorgen hebben over mensen die hen dierbaar zijn. Wilt u ons 

melden als er zorgen zijn om gezondheid of juist iets te vieren valt. Dat geeft ook 

mogelijkheden om met elkaar mee te leven. 

        Sjoukje de Wit 

 

Bloemengroet  

De afgelopen maand zijn de bloemen als felicitatie of als groet en bemoediging 

gegaan naar: 

 

Dhr.  en  Mw.  Rozeboom  Mw.  Van der Ham   

Dhr. L. Groen      Mw. K. Los  

Mw. Hannink      Mw. Dubbelman  

Dhr. G. Kerssies    Mw.  Van de Rotte  

Mw.  A.  van  Buiten                Dhr.  en   Mw.  Oosterveld  

Mw.  T.  Twillert.  

 

Luuk Groen en Roely Dijkstra 

 

In de kerkenraad speelt zoals gebruikelijk van alles. Zo denken we na over het 

afsluiten en herbestemmen van de Streekkerk en hebben we in de afgelopen 

maand het beleidsplan voor de komende vier jaren afgemaakt. Ook laten we ons 

informeren over het regionale missionaire project, Missie Westerveld, dat door 

ds. Mark de Jager uit Dwingeloo wordt geleid.  

 

Beroepingswerk 

In dit kerkblad is er echter één ding dat wij willen uitlichten en dat is het 
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beroepingswerk. Op 17 oktober was de beroepingscommissie in een extra 

kerkenraadsvergadering aanwezig om ons te vertellen over haar werk en om ons 

de kandidaat van haar keuze voor te stellen. We hebben gehoord hoe de 

commissie voortvarend van start ging en in een heel kort tijdsbestek van 

verzamelen van namen, via het horen van kandidaten tot een voorstel gekomen 

is. Na een goed gesprek hierover konden we in de kerkenraad unaniem 

instemmen met het voorstel dat de beroepingscommissie ons deed.  

 

Gemeentevergadering 

Nu is de beurt aan u als gemeentelid om uw mening kenbaar te maken: wij 

kiezen namelijk als gemeente gezamenlijk onze predikant. Op zondag 10 

november willen we na de kerkdienst in de Dorpskerk in een gemeente-

vergadering u als gemeentelid informeren over het proces van de beroepings-

commissie en de kandidaat die daar uiteindelijk uit naar voren gekomen is. 

Daarna is het de beurt aan alle stemgerechtigde gemeenteleden om hun stem te 

laten horen. Deze gemeentevergadering start om 11:30 uur. Allen van harte 

welkom! 

 

Omdat het beroepen van een predikant een belangrijk moment is voor onze 

gemeente, hopen wij dat velen van u hierbij aanwezig kunnen zijn. Heeft u 

vervoer nodig op deze dag, neem dan contact op met Nico Dirkzwager (zie 

elders in dit kerkblad onder ‘ophaaldienst’) of met de scriba (zie achterin het 

kerkblad).  

Namens de kerkenraad,  

Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 

 

Financiën  

In de tabel op de volgende pagina leest u een verantwoording van de 

kerkrentmeesters. Zo heeft u wat tussentijdse informatie over de stand van 

zaken. 
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Verantwoording CvK september 2024 

Toezegging Actie Kerkbalans (totaal jaar)  € 48.743,00  

Ontvangsten t/m 21-10  € 42.447,50  

Achterstallig t/m 30 september    😊 😊 😊   €            -    

Hoeveel lezers betaalden per 21 oktober ons KERKBLAD 54% 

Ontvangen op open monumentendag 14 september  €       39,35  

Saldo leerhuis ontvangen via Tonnie Bolte  €       84,15  

Giften per bank  €     700,00  

Verhuur kerk en Gerf incl. consumpties  €   1.926,00  

Totaal collectes kerk september (5x)  €     658,61  

In collectes met doel instandhouding predikantsplaats  €     164,10  

Bij deze editie van het kerkblad zit opnieuw een inlegvel voor een bijdrage aan 

het kerkblad. We hebben al van veel lezers een bijdrage ontvangen. Dank 

daarvoor! Aan lezers die er nog niet aan toegekomen zijn hun bijdrage over te 

maken het verzoek dit alsnog te doen. Alvast hartelijk dank! 

   Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas  

Diaconale collectes november 2024 

3 nov  Kerk in Aktie najaarszending 

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden 

zijn christenen in de minderheid. Kerken in Noord-Ghana leiden 

voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving 

begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen. Ook leren 

kinderen, met behulp van de Bijbel, lezen in hun eigen taal. Dit is 

een manier om uit de armoede te ontsnappen. 

 

6 nov  Kerk in Aktie Werelddiaconaat. 

Jonge mensen in Myanmar worden geleerd om 

landbouwgewassen te verbouwen tot consumentenproducten, 
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zodat hierdoor hun inkomen groeit en zij een zelfstandig bestaan 

kunnen opbouwen KiA ondersteunt deze jongeren met 

trainingen en kleinschalige leningen. 

 

10 nov  Plaatselijk werk 

 

17 nov  Voedselbank 

 

24 nov  Ziekenhuispastoraat 

 

Koffiedrinken 

Twee keer inde maand is er de gelegenheid samen koffie te drinken. U bent van 

harte uitgenodigd! Op de eerste woensdag van de maand bent u om 10 uur 

welkom in De Gerf en op de tweede dinsdag van de maand om 10 uur in de 

Streekkerk.  

Namens de diaconie, Tonnie Bolte 

Dank 

Graag wil ik, ook namens Ineke, iedereen hartelijk bedanken voor het heel fijne 

medeleven, in wat voor vorm dan ook.  

  Groet, Luuk Groen 

Bedankt 

Bedankt voor het prachtige boeket bloemen, dat wij mochten ontvangen ter ere 

van ons 50-jarig huwelijk.  

 Hartelijke groet, Jan en Jannie Rozeboom. 

Ophaaldienst  

Wilt u graag de dienst in de kerk bijwonen, maar kunt u er niet op eigen 

gelegenheid komen, neem dan contact op met de gemeenteleden in het 

onderstaand schema. Jan Siderius coördineert de ophaaldiensten.  

 

3 november L. Middelbrink     0521- 381708  
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6 november J. Siderius 0521- 387933  

10 november N. Dirkzwager  0521- 380981 

17 november Fam. Boersma 0521- 382433 

24 november L. Middelbrink 0521-381708 

1 december J. Siderius 0521- 387933  

8 december N. Dirkzwager  0521- 380981 

15 december Fam. Boersma 0521- 382433 

22 december L. Middelbrink 0521-381708 

Jan Siderius 

 

Boekenkast 

Sinds kort herbergt de Gerf een kleine bibliotheek met waardevolle boeken over 

kerk, religie, godsdiensten enz. Boeken die gaan over geloof en samenleving. Er 

is in de gang van de Gerf een kast met deze boeken geplaatst. Je kunt er gratis 

uit lenen. Er ligt een lijst bij om het geleende boek te noteren. We zijn de fam. 

Van der Moer dankbaar voor het afstaan van deze kast en een flink aantal 

boeken. Maak gerust gebruik van deze mooie boeken. 

Sybrand Metz 

 

Dorpskerk jarig 

Onze kerk is volgend jaar jarig. Of beter gezegd ons monument, toren, kerk en 

koor. Het oudste van deze drie is de toren. Met zijn 

zware muren is die als eerste gebouwd. In 1375 is 

de toren voltooid. Dat is volgend jaar 650 jaar 

geleden. Pas 50 jaar later was het schip, de 

kerkzaal, klaar om gebruikt te worden. Dat was in 

1425. Nu dus 600 jaar geleden. Weer 50 jaar 

later, dus 550 jaar geleden, is het koor eraan 

gebouwd. Met deze leeftijd is onze kerk een van 

de oudste kerken in Drenthe. Ondanks de hoge 
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leeftijd ziet ze er na al die eeuwen nog sterk, krachtig en vitaal uit en bepaalt 

voor een groot gedeelte het aanzien van ons dorp. 

 

De kerkrentmeesters vinden dit een reden om te vieren. We weten alleen niet 

goed hoe. Dat willen we graag aan u voorleggen. Heb je een idee en/of wil je 

meehelpen iets te organiseren? Neem dan contact op met ondergetekende via 

06-13832652. We horen het graag. 

Sybrand Metz 

 

De Gereformeerde Kerk in Nijensleek van 1893 – 2024 (deel 1) 

17 november 2024 wordt de laatste eredienst gehouden in de kerk van 

Nijensleek. Dan zal de kerk gesloten worden en moet er een andere bestemming 

voor gevonden worden. 

Dat de kerk nu gesloten moet worden mag niet verhullen dat er de laatste jaren 

veel inzet is getoond om het kerk-zijn te behouden. Op allerlei manieren is 

getracht de aandacht te vestigen op het goede wat er rond deze kerk gebeurde. 

Zo zal ook de geschiedenis aantonen dat er in het verleden heel, heel veel werk 

is verzet om in ieder geval de erediensten te behouden Samenwerken met de 

Hervormde Kerk in Vledder mocht niet leiden tot meer kerkbezoek. 

Na enkele jaren van gezamenlijke diensten, samen vergaderen, samen plannen 

maken, samen bidden, samen tot een besluit komen moeten we nu ervaren dat 

twee kerkgebouwen onderhouden niet meer mogelijk is. 

 

Hoe is het allemaal begonnen? 

Als we dat willen weten, moeten we wat meer van de geschiedenis leren kennen. 

Bij de Synode van Dordrecht waren er allerlei regels opgesteld waarmee men als 

kerk rekening had te houden. Bij sommige groepen kwam dat niet goed over. Zij 

vonden de Hervormde Kerk te vrijzinnig. Daarom besloten zich af te scheiden. 

Onder leiding van ds. De Cock uit Ulrum werd in 1834 de Christelijk 

Gereformeerde Kerken opgericht. In 1886 scheidde een groep onder leiding van 

ds. Abraham Kuyper zich ook af van de Hervormde Kerk. Deze afscheiding staat 

bekend als de Doleantie (Klaagschrift, zij klaagden over de strenge regels, ze 

wilden baas in eigen huis zijn). In 1892 gingen de twee afgescheiden Kerken 

samen. De nieuwe naam werd: De Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Onder die vleugels werd in 1893 de kerk in Nijensleek opgericht. De classis 

Beilen, waaronder Nijensleek valt, vindt dat men zelf het initiatief moet nemen. 

 

Dat gebeurt dan ook met behulp van de Gereformeerde kerk van Steenwijk. 
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De notarisfamilie Van Giffen bezat in Nijensleek veel grond. Zij stelde een deel 

van de grond beschikbaar om er een kerkgebouw op te plaatsen ( op die grond 

staat het huidige gebouw nog steeds). De Hervormde Gemeente van Steenwijk 

verkocht voor f.300, - een houten gebouwtje plus een aantal banken (zonder 

leuning) aan de kerk in Nijensleek. Men mocht dit in 5 jaar aflossen. 

Eerst was er nog wat geharrewar of het kerkgebouw wel in Nijensleek zou 

moeten komen, daar Vledderveen er ook aanspraak op maakte. Op grond van 

het aantal inwoners werd toen voor Nijensleek gekozen.  

 

De eerste kerkenraad 

Cornelis van Puffelen, vrijboer te Frederiksoord, kwam oorspronkelijk uit 

Oudewater. Hij was het lopen naar de kerk in Steenwijkerwold, waar hij de 

katholieke kerk bezocht, hoewel ze als Hervormd stonden ingeschreven, beu en 

sloot zich aan bij de Gereformeerde kerk in Nijensleek en was een van de eerste 

kerkenraadsleden. De kerkenraad werd als volgt gevormd:  

Jacobus Louwerse, afkomstig uit Zeeland en landarbeider te Frederiksoord, 

praeses. J. Crans, beambte te Vledderveen, scriba. J. Hoekstra, landarbeider te 

Frederiksoord, Peter Manden, landarbeider te Nijensleek en genoemde Cornelis 

van Puffelen, vrijboer, waren ouderling. 

De diakenen waren Jacob Bennen, landbouwer te Nijensleek, Matthijs Hameka, 

van Zaanse afkomst en landarbeider te Frederiksoord, Auke van Nijen, 

landbouwer te Nijensleek en Henderik Oosterhof, van Friese afkomst en 

landarbeider te Vinkega. Je zou kunnen spreken van een ”bont” gezelschap 

waarin we een afspiegeling van de Maatschappij van Weldadigheid herkennen. 

 

Op de classisvergadering van 20 februari 1894 wordt de hulpbehoevende kerk, 

maar met duidelijke toekomst, hartelijk welkom geheten. Er werd een officiële 

erkenning uitgesproken en zo ontstond de 752e Gereformeerde Kerk in 

Nederland. Er werd ook afgesproken dat de classispredikanten een keer per 

kwartaal een gratis preekbeurt in Nijensleek zouden vervullen. 

De heer Van Giffen, eigenaar van de grond waarop het houten kerkgebouwtje 

staat, eist dat zijn zoon, Reitze van Giffen, de predikant wordt en zo geschiedde. 

Reitze van Giffen wordt in 1894 de eerste predikant van de Gereformeerde Kerk 

in Nederland te Nijensleek. Hij was getrouwd met Aaltje Hofman, geboren te 

Nijensleek. Zijn traktement wordt op f.12,50 per maand vastgesteld. 

 

Hij gaat voortvarend te werk. Er wordt een jongelingenvereniging opgericht, 

hetgeen landelijk enig opzien baart. Ook komt er een jongedochtervereniging en 
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zelfs een Christelijke zangvereniging. 

Ging de dominee te fel van start? Hij werd op  

een gegeven moment een jaar buiten  

bediening gesteld, zoals men dat toen 

noemde. Was hij ziek of was er wat 

anders aan de hand? De dominee 

stond wel bekend als vrijmoedig, 

eigenzinnig en ongezeglijk. In 1899 

vertrekt hij naar Aalst en Andel. 

Daar wordt hij na een paar jaar 

geheel buiten bediening gesteld en 

hij keert ook nimmer terug in het 

predikambt. Na ds. Van Giffen worden 

zogenaamde oefenaars leidinggevend in 

kerk. Was er geen geld voor een volwaardige 

dominee? 

 

In 1897 komt er trouwens een stenen gebouw met 250 zitplaatsen in de plaats 

van het houten gebouwtje. Ook kwam er een pastorie. Alles werd 

voorgefinancierd door de familie Van Giffen. Dan komt er op zondag 6 juli 1930 

weer een volwaardig predikant. Ds. Van Ginhoven doet zijn intrede. 

Het stenen kerkgebouw toont, ook door achterstallig onderhoud, vele gebreken. 

Er wordt besloten 

tot het bouwen van 

een nieuw 

kerkgebouw. 

 

Eigenhandig wordt 

het oude 

kerkgebouw 

afgebroken en 

voorlopig houdt 

men de diensten 

in de schuur van 

bakker Buit. Daar 

hij in de week de schuur zelf nodig heeft, 

wordt er op zaterdagavond met man en macht de schuur klaar gemaakt voor de 

zondagse eredienst (ook toen al veel vrijwilligerswerk). 
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Via allerlei acties en landelijke bekendheid via het blad De Standaard werd f. 

3000,- vergaard. Ook werden het orgel (f. 60,-) en oude materialen verkocht. De 

plaatselijke aannemer en kerklid J.A. van de Heide nam de bouw op zich. De 

eerste steen werd gelegd door de heer R.C. Verweijck, bijgenaamd ‘Bijltje’, naar 

de column die hij onderhield in De Standaard.  

 

De bouw verliep heel spoedig. Van alle kanten kwam er hulp. De Gereformeerde 

kerk te Breda schonk banken de kerk van IJsselmuiden 40 stoelen, kerkstoven, 

psalmborden en twee collectestokken. Uit Diever kwam een doopvont. Er kwam 

ook nog een luidklok. Dit was een geschenk van de vermogende familie Heule uit 

Haarlem. Zij zette zich in voor de kerstening van het goddeloze, arme Zuidwest 

Drenthe en Zuidoost Friesland. Op 16 januari 1935 werd de kerk officieel in 

gebruik genomen.  

(Echter op 7 november 1934 (op 17 november a.s. 90 jaar en 10 dagen geleden) 

werd er al een Dankstond voor het gewas gehouden in de nieuwe kerk). 

 

volgende keer deel 2. 

Nico Dirkzwager                                                                                 

 

Werkgroep toekomst Streekkerk 

Om een nieuwe bestemming voor de Streekkerk te vinden is er een werkgroep 

geïnstalleerd. Zij is een aantal keren bij elkaar geweest en heeft nu de 

onderstaande oproep in Nijensleek verspreid, hier kunnen ook gemeenteleden of 

andere belangstellenden op reageren. 

 

Afgelopen voorjaar heeft de Protestantse gemeente van Vledder-Nijensleek e.o. 

besloten om de Streekkerk in Nijensleek te sluiten. Op 17 november zal er de 

laatste dienst worden gehouden en daarna zal er een nieuwe bestemming voor 

moeten worden gevonden. Om het dorp Nijensleek hierbij te betrekken heeft de 

Protestantse gemeente Vledder-Nijensleek e.o. een werkgroep gevraagd 

bestaande uit Gré Kerssies, Jolanda Bergsma, Marinus Baas, Ronald Visser, Allard 

Oostindie en Jeroen Los om te inventariseren wat voor bestemming dit zou 

kunnen worden. Om zo te proberen een haalbare invulling voor de kerk te 

vinden in overleg met de PG Vledder-Nijensleek e.o. 

 

Vorige maand is er een enquête gehouden onder de inwoners van Nijensleek om 

te inventariseren wat voor de bestemming de Streekkerk in Nijensleek zou 

kunnen worden.  
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Hierop hebben 16 inwoners van Nijensleek gereageerd. Er mochten meerdere 

bestemmingen worden aangekruist, 13 mensen hebben een voorkeur voor 

woningen/appartementen voor starters. De overige bestemmingen kregen 2-4 

voorkeuren. Dit betekent niet dat dit de bestemming wordt, het is belangrijk dat 

er een kansrijk initiatief komt voor de Streekkerk. 

 

Daarom vragen we personen/groepen om plannen in te dienen als er interesse is 

voor aankoop van de Streekkerk voor het realiseren van een nieuwe bestemming. 

Dit plan moet uiterlijk 31-12-2024 worden ingediend. Daarna is er op 

woensdagavond 15 januari een Pitch moment waar de indieners een korte 

presentatie over hun plan kunnen houden. De werkgroep zal deze beoordelen en 

de beste plannen in een advies aanbieden aan de PG Vledder-Nijensleek e.o. De 

kerkenraad zal uiteindelijk de definitieve beslissing nemen over verkoop van de 

kerk. 

 

De plannen voor een nieuwe bestemming kunnen worden in gediend bij de PG 

Vledder-Nijensleek e.o. via email: cvkpknvleddernijensleek@gmail.com. 

       

Namens de werkroep, Jeroen Los 

 

De toren van Babel 

Weinig verhalen uit de bijbel hebben de eeuwen door zo tot de verbeelding 

gesproken als dit verhaal uit Genesis 11.  Het is één van de kortste verhalen , 

want Genesis 11 vertelt het verhaal in slechts 9 verzen. Maar het heeft vele 

schilders er toe gebracht een afbeelding van de toren te maken. Beroemd is het 

schilderij van Breughel. En nog niet zo lang geleden was het een vast onderdeel 

van de vertellingen op de zondagschool. En meestal was dan de moraal van het 

verhaal, dat men een toren wilde bouwen, die tot in de hemel reikte omdat de 

mensen hoogmoedig waren en gelijk aan God wilden zijn . 

 

Babel ligt zo’n 85 km ten zuiden van Bagdad. In de vlakte van Sinear. Daar 

trokken de mensen  heen. Waarschijnlijk werd de stad gebouwd door koning 

Nimrod. Sinear werd destijds beschouwd als het middelpunt van de aarde.  In 

vers 3 van dit bijbelverhaal lezen we: ‘En de mensen zeiden “Kom, laten wij tichels 

maken en laten wij ze bakken in het vuur”’.  

 

Wat bereikten ze: De toren had een basisoppervlakte van 91 meter in het 

vierkant en een totaal bereikte hoogte van ook ongeveer 90 meter. Men kon 
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spiraalsgewijs aan de buitenzijde via stenen trappen naar boven klauteren. In vers 

4 staat: “Kom, laten wij voor ons bouwen een stad en een toren met zijn top in de 

hemel. Laten wij voor ons een naam maken, opdat wij niet verspreid worden over 

heel de aarde”. 

 

De mensen wilden helemaal niet zo hoog tot wat wij nu noemen de hemel als 

woonplaats van God. De hemel had toen ook nog  een heel andere betekenis 

dan nu. Het betekende hoog boven de wolken, hoog boven iedereen. Men wilde 

helemaal niet tot wat wij nu onder hemel verstaan doorbouwen.   

 

Al deze aansporingen van de mensen daar zijn gericht op henzelf.  Op ‘wij’ 

tegenover de andere mensen. In de verzen 3 en 4 staat dan ook niets over 

gedrag van de mensen tegenover God, maar alleen over een gedrag tegenover 

de aarde. Men wilde niet aan de scheppingsopdracht voldoen: heen gaan en de 

hele aarde bevolken  en vruchtbaar maken.  

 

Het volk zegt: “Wij willen ons niet over de gehele aarde verspreiden. Wij bouwen 

deze stad om hier bij elkaar te kunnen blijven”.  

En dat is nu precies tegen het zere been  

van God: Daarvoor heeft hij de mens  

niet geschapen! In vers 6 en 7  

lezen we dan ook: ‘En JHWH zei: 

“Zie één volk, één taal voor 

allen. Dit is het begin van het 

doen. Welnu, niets van wat zij 

zich voorstellen te doen, zal hen 

weerhouden. Kom, laat ons 

afdalen en hun taal daar 

verwarren, zodat zij niet elkaars 

taal kunnen verstaan”’’.  

 

God ziet de consequenties kennelijk nu  

in. Hij vreest, dat het gedrag van de mensen  

met hun ene taal en hun ene plaats zal leiden tot een steeds verdere oriëntatie 

van de mensen op ‘wij en ons’. De bijbelverteller niet, de mensen niet, JHWH niet. 

Geen van hen heeft het erover, dat het streven van de mensen gericht zou zijn 

tegen God. Er staat alleen, dat zij door de taal één zijn en één volk zijn en tegen 

verspreiding over de hele aarde zijn. En daarom gaat JHWH over tot handelen. 
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Vers 8: Hij daalt af naar de aarde. ‘JHWH verspreidde hen vandaar over heel de 

aarde, en zij hielden op met bouwen’.  

Hoe verspreidde Hij de mensen? De spraakverwarring leidt vanzelf tot 

verspreiding over de wereld; alleen de mensen, die dezelfde taal nog spraken, 

bleven bij elkaar. En men hield op met bouwen! Zo staat er. Zo bereikt God wat 

hij bedoeld heeft met zijn schepping. Hij schiep immers de aarde om die te laten 

bewonen en vruchtbaar te maken door de mensen. Dat was onderdeel van zijn 

schepping.         

Gijs van Raalten      

 

Advent & Kerst 

In de adventsperiode staan we stil bij wat komt met 

Kerst: de geboorte van Jezus. Gods licht kwam op 

de wereld. Zoals elk jaar biedt de PKN weer 

materiaal aan. Denk aan een Adventskalender, 

een raamsticker, of ideeën voor de invulling van 

een Kliederkerk. Het materiaal van Advent & Kerst 

2024 sluit aan bij het jaarthema 'Als nieuw! Leven 

in het licht van Gods Koninkrijk'. Het materiaal is te 

bestellen via http://bit.ly/48fuplM. 

Via https://bit.ly/3NzV6YU is er meer persoonlijke inspiratie te vinden voor 

Advent en Kerst.      

Martijn van Dijk, redactie 

Bericht van INLIA 

Regelmatig collecteren we in de kerk voor INLIA. Via e-mailnieuwsbrieven 

worden we op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.  We delen graag een 

deel daarvan met een persoonlijk verhaal van Stepan.  

 

‘Ze maken zich grote zorgen, de mensen die INLIA opvangt en begeleidt in het 

Gasthuis in Groningen. Nu het kabinet de bed-bad-broodregeling niet meer wil 

betalen, vrezen ze voor het enige toevluchtsoord dat ze hebben. 

Ze moeten terug en dat kunnen ze ook – zegt minister Faber. Dat klopt niet 

altijd: de mensen in het Gasthuis zijn al 'door de hele molen geweest' en het is de 

overheid niet gelukt om terugkeer te realiseren. Toen ze aan het einde van het 
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traject op straat terecht zijn gekomen konden zij instromen in de Landelijke 

Vreemdelingen Voorziening. In Groningen wordt die uitgevoerd door INLIA. In 

het Gasthuis werkt INLIA met hen aan oplossingen: terugkeer, doormigratie of 

legaal verblijf. Zonder het Gasthuis zouden ze op straat zijn blijven staan.  

 

Bestaanszekerheid 

“We mogen nergens heen en we mogen niet blijven.” Zo vat de Armeense 

Stepan de onmogelijkheid van zijn situatie in één zin samen. Hij is 37 en zit vanaf 

zijn 13de in een rolstoel. Hij komt uit een klein plaatsje in Armenië, in een 

onrustige provincie waar bendes opereren. Zijn goede vriend Grigor uit 

Azerbeidzjan tolkt voor het interview. En die wil zelf ook wat kwijt: “Wij danken 

God voor INLIA, voor het dak boven ons hoofd.” 

 

Het is een catastrofe als het Gasthuis er niet zou zijn, zeggen Stepan en Grigor. 

Ze maken zich zorgen. “Dit is onze enige veiligheid. Onze enige 

bestaanszekerheid. Veilig slapen is een 

basisbehoefte. Als deze plek er niet is, wat 

moeten we dan?” Mensen hebben het 

verkeerde idee over hen, denkt Stepan: 

“Ik ben hier niet gekomen om rijk te 

worden ofzo.” 

 

“Waarom zou ik hier 15 jaar als 

dakloze asielzoeker willen leven, als ik 

terug kon naar Armenië? Als ik daar de 

benodigde medicatie zou kunnen 

krijgen en er normaal zou kunnen leven? 

Waarom zou ik dan hier zitten? In een 

opvang? Dat is toch niet logisch?” Niet dat hij 

een kwaad woord wil zeggen over die opvang, begrijp hem goed: “Dit is ons 

thuis. We hebben heel veel respect voor de mensen van INLIA.” Ze hopen vurig 

dat het Gasthuis blijft bestaan.’  

 Tonnie Bolte 

 

 

‘ 
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Hulp gevraagd bij koffieschenken na de dienst 

 

Er is een aantal vrijwilligers dat helpt bij het voorbereiding en het schenken van 

de koffie na de dienst. Het team wordt in de loop van de tijd wel wat kleiner. Het 

zou heel fijn zijn als er dames en/of heren zijn die dit team willen versterken. 

Afhankelijk van het aantal keren koffiedrinken, zal je zo’n 3 à 4 keer per jaar mee 

hoeven helpen.  

Mocht u belangstelling hebben, of eerst wat meer informatie willen hebben, 

neem dan contact op met ondergetekende op 06-10492370.   

Janny Leppers 

 

Agenda november 

vrijdag 

1 november 

14:00 uur moderamenvergadering consistorie Streekkerk 

woensdag  

6 november 

10:00 uur koffiedrinken Vledder de Gerf 

donderdag 

7 november 

19:30 uur kerkenraadsvergadering de Gerf 

zondag 

10 november 

11:30 uur gemeentevergadering 

beroepingswerk (zie 

‘van de kerkenraad’) 

Dorpskerk 

dinsdag  

12 november 

10:00 uur koffiedrinken Nijensleek consistorie Streekkerk 

zondag  

17 november 

10:00 uur gemeentezondag (zie 

‘bij de diensten’) 

Streekkerk 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans   

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie over 

collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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Voor al uw handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 

 


